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Lapscheure is een dorpje
in de streek van de populier



en van de knotwilg



In Lapscheure waait het steeds

De wind ruikt naar de zee



en naar meeuweteentjes



Naast 
Lapscheure 

loopt 
een snelweg

Die lijkt wel 
een rivier



Bij de snelweg hoort 
een berm

Wie woont er in de berm?



Hopelijk niemand



Er loopt trouwens ook een echte 
rivier langs Lapscheure



In Lapscheure zijn de mensen raar





Maar niet raarder dan dieren



Soms schijnt de zon
in Lapscheure



en soms valt de regen



Maar altijd zeggen de mensen

Wat een rotweer
Wat raar



Patje woont in Lapscheure
De andere kinderen vinden hem raar

Ze hebben hem veel gepest 
en geplaagd



Ze hebben hem zelfs gepaald



Want Patje denkt
en droomt 



Hij lust graag lollies       �     Lollies met een spiraal

Misschien is die lollie wel een symbool

Een symbool van dingen � die de mensen zijn vergeten



Mijn lollie is gewoon lekker



Patje is genoemd
naar zijn grootvader

Petrus Augustinus De Cuyper



Wat raar om genoemd te worden
naar iemand die je niet bent



Op een dag kwam Patje 
naar huis

Hij was wezen spelen



Wat raar, een nieuw huis 
in het dorp

Het is een winkel



Een stempelwinkel

En iedereen koopt stempels



En iedereen zet stempels 
op alles



Op de bomen op de katten
op de vogels en op de dingen



Zelfs bij Patje thuis staan overal stempels

Waar is papa?



Dag Papa



Papa heeft ook een stempel 
voor Patje



ZOT



Patje loopt en loopt



Kijk, daar op de dijk loopt Pim Punk

Hij hoedt er de schapen
want Pim Punk houdt niet van mensen



Dag Pim Punk
Dag Patje, wat gebeurt er?

Iedereen zet stempels



Ze stempelen op de dingen 
Maar niet op zichzelf

Ze stempelen omdat ze willen weten wat alles is

Maar zonder stempel is alles toch ook wat?



Ik haat stempels



Vroeger was Lapscheure 
niet zo raar



De rivier liep van de zee 
naar binnen



Op een nacht stormde het
en iedereen zat binnen



De rivier was woest

Het water liep bijna over de dijk
naar binnen



Een kindje had te lang gespeeld

Hij liep over de dijk naar huis



Hij zag een gat
waaruit het water stroomde



Hij stak vlug zijn vinger in het 
gaatje zodat Lapscheure
niet zou overstromen



De volgende ochtend werd Lapscheure wakker 
en het was er nog

De mensen zochten het kindje



En ze vonden hem aan de dijk

Joepie, kan ik nu mijn vinger  
uit het gaatje halen? 







Patje loopt en loopt

En hij vergeet
alle mooie dingen



en alle lelijke dingen 



Hallo



Wie ben jij?







Weg met stempels



Weg met woorden



Weg met adem





Kijk,
daar is de zee weer!



En daar is Patje!
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